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"HAI, SŌ - SHIMASU": 'Tôi sẽ làm như vậy'

    

 

 

                             Để nghe bài học xin BẤM VÀO ĐÂY.

Tóm tắt bài học trước

Trong bài học lần trước, anh Leo đã tới nhà thầy Masaki, một hướng dẫn viên môn võ Aikido.
Diễn biến câu chuyện ra sao?

政木： 疲れただろう。 thầy Masaki: Chắc hẳn em cũng đã mệt rồi phải không?
  TSUKARETA - DARÔ.    
レオ： 少し．．．。 anh Leo: Chỉ hơi mệt một chút thôi ạ.
  SUKOSHI...    
政木： 明日から稽古だ。 thầy Masaki: Ngày mai là bắt đầu tập rồi.
  ASHITA - KARA KÊKO - DA.   
  今日は、早く休みなさい。   Còn hôm nay thì em đi nghỉ sớm đi.
  KYÔ - WA HAYAKU YASUMI - NASAI.   
レオ： はい、そうします。 anh Leo: Vâng, em sẽ làm như thầy nói
  HAI, SÔ - SHIMASU.    
Key phrase
"HAI, SŌ - SHIMASU"

Từ はい trong tiếng Nhật có nghĩa là 'Vâng', còn そうしますcó nghĩa là 'Tôi sẽ làm như vậy'. Trong
cụm từ này,  そう có nghĩa là 'như vậy, như
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thế', còn します có nghĩa là
'làm'.

  

 2 / 2


